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Westelijke Mijnstreek 

RIKSJA NIEUWSBRIEF 

 Beste lezers, 
 

Welkom bij de Riksja 
nieuwsbrief van Fietsen Alle 
Jaren Westelijke Mijnstreek!  
 
Fietsen Alle Jaren Westelijke 
Mijnstreek gelooft dat het leven niet 
stopt bij een bepaalde leeftijd. We 
omarmen wat elke generatie te 
bieden heeft, en dat doen we door 
iets eenvoudigs als fietsen. Zelfs 
wanneer iemand niet meer 
zelfstandig op pad kan, willen we 
dat gevoel van de wind door de 
haren weer teruggeven. Herinnert u 
zich dat zalige gevoel van een 
heerlijke fietstocht? Lekker in uw 
eigen tempo, genietend van het 
weer en de omgeving? Dat is precies 
wat we met onze riksja’s willen 
bereiken. 
 
Nieuwe Layout 

In onze vernieuwde layout 
presenteren we onze verhalen, 
ritten en herinneringen op een 
frisse en overzichtelijke manier. 
Blader door de nieuwsbrief en 

ontdek wat er allemaal speelt in de 
Westelijke Mijnstreek. 
Naast de nieuwe layout blijven we 
ons inzetten voor ons 
belangrijkste doel: samen fietsen 
voor alle leeftijden. Onze 
vrijwilligers nemen kosteloos twee 
passagiers mee op stap in een 
riksja. Of het nu gaat om een tocht 
langs plekken waar u vroeger heeft 
gewoond of gewerkt, of gewoon 
een ontspannen rit met een kop 
koffie en een stuk vlaai onderweg. 
Samen delen we herinneringen en 
wie weet komt u nog wel een oude 
bekende tegen! 
 
Bedankt 

We zijn dankbaar voor uw steun 
en donaties. Fietsen Alle Jaren 
Westelijke Mijnstreek is volledig 
afhankelijk van giften en 
sponsoring. Samen blijven we 
trappen, genieten en verbinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Fietsen Alle Jaren-team  

Tekst: Hans Huisman 
 
In januari vierde Elsa Huntjens, 
locatiemanager van Bunderhof, 
haar 50e verjaardag. De mensen 
van de receptie, Tim, Ine, Liliane en 
Jorista hadden een verrassing be-
dacht in de vorm van een riksjatoer 
door de buurt. Ik was de gelukkige 
piloot die mocht meegenieten van 
de feestelijke bijdragen van het per-
soneel en heerlijke taart. Ik heb met 
Elsa en haar begeleidster Sarah een 
educatieve rondrit gemaakt door 
“ons oefenparcours” bij Parc Glana. 

 Groot onderhoud... Feestelijke rit 

Foto door Jefe King (Pexels) 

Voorwoord 

Inhoud: 

mailto:redactie.nieuwsbrief@wimswebsite.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2024  
Tekst: Hans Huisman 

Op zaterdag 27 januari waren 
we weer welkom in de grote 
zaal van het bestuurscentrum 
van Vivantes in Bunderhof. 
Zo’n 25 piloten werden verwel-
komd met vlaai en meer. 
 
Cijfertjes 
Maria Vroomen had zich verdiept in 
de ritjesplanner en veel cijfertjes 
verwerkt in een excel-bestand. Zo 
kon ze een overzichtelijke presenta-
tie geven van alle ritten en locaties 
en piloten. 
Uiteraard hebben we de meeste rit-
ten gemaakt voor zorgcentra van 
Vivantes, maar ook voor locaties 

van Zuyderland, Nobamacare, Per-
gamijn en diverse dagbestedingslo-
caties is er vaak 
gereden. 
Met deze cijfers 
kunnen we op 
bestuurlijk ni-
veau de andere 
zorgpartners  
vragen om ons 
initiatief finan-
cieel te ondersteunen. 
 
Piloot Van het jaar 
Bij de voorbereiding van de bijeen-
komst hadden we een beetje pech 

 

met de verkiezing “Piloot van het 
Jaar” We moesten onze uitverkore-
ne via Whatsapp inbellen ergens in 
een zonnig oord in Spanje. Marcel 
Pelzers, onze enige echte vliege-
nier, was “gevlogen”. Het welver-
diende chocolade tablet heeft hij 
nog tegoed. 
 
Discussie 
Er volgden nog levendige discus-
sies over het optimaliseren van 
gebruik en promotie van riksja en 
rolstoelfiets en niet te vergeten de 
ritjesplanner. 
 
Quiz 
Als toetje sloten we deze bijeen-
komst af met de inmiddels traditi-
onele quiz, die andermaal gewon-
nen werd door Roos Thomassen, 
gevolgd door Peter Moulen en An-
dré Baart. 
 
 

Verrassingsrit met Riksja 
Tekst: Maria Vroomen  

Vrijdag 1 maart heb ik mijn oudste 
zus en zwager verrast met een ritjes 
in de riksja. Zij waren die dag 55 
jaar getrouwd. Een mooie aanlei-
ding voor een verrassingstocht. 
Rond 11 uur heb ik hen  in Elsloo 
opgehaald. Omdat er die dag een 
koude wind  waaide heb ik gebruik 
gemaakt van de nieuwe been/
voetenzak. Hierover waren zij zeer 
te spreken. Zij hebben totaal geen 
koude voeten en benen gekregen. 
Echt een aanrader dus voor mensen 
die het gauw koud hebben. Via een 
mooie fietstocht kwamen we in 
Geulle. Daar hebben we genoten 
van een heerlijke lunch in Auwt 
Gaöl. Na een paar gezellige uurtjes 
heb ik hen weer teruggebracht naar 
Elsloo. Zij hebben genoten van de 

tocht in de riksja en hopen dat 
we hen over 5 jaar weer gaan 
verrassen. 

                                  
Limburg, land van heuvels en vel-
den, waar de Maas zich een weg 
baant door het groene landschap. 
Een provincie rijk aan tradities, 
waar carnaval en gastvrijheid hand 
in hand gaan. Hier klinkt het zach-
te gezang van dialecten, een lied 
dat de warmte van de gemeen-
schap weerspiegelt. Limburg, een 
stukje Nederland waar elke stad en 
elk dorp zijn eigen verhaal vertelt, 
geweven in de rijke historie en cul-
tuur. Een ode aan Limburg is een 
lofzang op haar natuurlijke 
schoonheid en haar onvergetelijke 
charme. 

Ons mooie Limburg 



 

Nieuwsbrief Westelijke Mijnstreek (01-2024)  Pagina  3 

 Projectgroep Westelijke Mijnstreek 

Marijke Baart Hans Huisman Mark Mies Marij Bronnenberg  Maria Vroomen Saskia Hoenjet 

Aaron, de dagbeste-
ding coach van Vivan-
tes Bunderhof heeft 
ons gevraagd om het 
“boeren echtpaar” 
voor 1 dag te verwen-
nen met een rit bin-
nenshuis naar me-
neer pastoor, even-
eens voor 1 dag. 

Carnavals dinsdag 13 fe-
bruari was de inzegening 
gepland om half 3. 
Het echtpaar zat er al 
helemaal klaar voor om 
14.15uur. 
 
De bruidegom nam 
plaats in de riksja en de 
bruid in de rolstoelfiets.  

Zo werd het een feestelij-
ke optocht met buute-
mars muziek en met en-
thousiast klappend pu-
bliek vanuit de hal naar 
de grote zaal waar pas-
toor Aaron in volle glorie 
het echtpaar ontving. 

Hij had een mooie speech 
voorbereid over het leven 
en wel en wee van de 
feestelingen. Het echt-
paar werd in de echt ver-

Boerenbruiloft 
Tekst: Marijke Baart 

bonden voor 1 dag. Beide 
echtelieden glunderden 
van harte en genoten van 
de aandacht. 

Na de trouwerij volgde 
een gezellig carnaval 
middag met felicitaties in 
levende lijve van een heu-
se carnaval jeugd- en gro-
te prins en hun gevolg.  
 

Zo zie je maar dat Fietsen 
alle jaren op deze manier 
ook graag een steentje 
bijdraagt, zelfs binnens-
huis. 

Alaaf,  
Marijke  

Even voorstellen 
Tekst: Leo Geraets 

Mijn naam 
is Leo Ge-
raets. Ik 
ben 69 jaar. 
Samen met 
mijn vrouw 
Mia heb ik 

2 kinderen Ruud en 
Paul. We wonen al ruim 
40 jaar in Geleen. 

Ik heb tot mijn 65e in het 
MBO onderwijs bij het 
Arcus College (nog 1 
maand bij Vista College) 
gewerkt als docent eco-
nomische en beroeps-
vakken bij detailhandel, 
groothandel en logistiek. 
Na mijn pensionering 
zocht ik vrijwilligers-
werk. Dit heb ik gevon-

den bij het CNV als belas-
tinginvuller en lid van de 
jubilarissencommissie.  

Tevens ben ik vrijwilliger 
bij Kandoor. Mensen 
kunnen financiële vragen
(over belasting, pensioen, 
AOW, verzekeringen 
enz.) stellen, die dan via 
een chat worden beant-
woord. 

Ik tennis al vele jaren 
fanatiek maar niet goed. 
Zo heb ik Hans Huisman 
leren kennen. Hij was een 
zeer enthousiast promo-
tor van FAJ. Een ander 
fanatieke promotor van 
FAJ was Marijke, mijn 
praktijkondersteuner.  

Zij stimuleerde mij zo’n 4 
jaar geleden om mij aan 
te melden bij FAJ als rik-
sjapiloot. Om iets te doen 
voor mensen die niet 
meer zelf kunnen fietsen 
en voor mij een goede 
reden om meer te bewe-
gen.  

Heerlijk op weg met ou-
deren en minder mobiele 
jongeren met de wind 
door de haren en soms 
met onweer en nat van de 
regen! En niet vergeten 
contacten te leggen met 
mede riksjapiloten. Ik 
hoop dat ik dit nog vele 
jaren kan blijven doen! 

Piloot van het jaar 
Tekst: Marijke Baart 

Beste mensen, 
 
Bij de opening van het 
nieuwe seizoen hebben 
we er een traditie van 
gemaakt de “piloot van 
het jaar” uit te roepen. 
De persoon zelf was met 
vakantie en we hebben 
hem even opgeroepen 
via de video app. 
Deze week hebben we de 
chocolade tablet over-
handigd. 
 
Dit jaar viel de keuze op 
Marcel Pelzers.  Een be-
vlogen piloot ter land en 
voorheen ook in de 
lucht. 
Hij wist raad met zweef-
vliegtuigen en helikop-
ters. 
Met veel plezier fietst hij 
nu met onze ouderen op 
de riksja, altijd klaar 
voor een grap en altijd 
met goede zin. 
 
Dank je wel Marcel, we 
hopen nog vele jaren op 
je te mogen rekenen, 
 
Hans, Maria en Marijke 
 
 


